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Inleidend orgelspel

We luisteren naar Psalm 103:8 en 9

Gelijk het gras is ons kortstondig leven,

Gelijk een bloem, die op het veld verheven,

Wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en teér;
Wanneer de wind zich over ‘t land laat horen,

Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;
Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.

Maar ‘s HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,
In eeuwigheid altoos dezelfde wezen;

Zijn trouw rust zelfs op ‘t late nageslacht,

Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden,
Noch van Zijn wet afkerig d’ oren wenden,
Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht.

Welkom

Zingen Psalm 119:25

Gedenk aan ‘t woord, gesproken tot Uw knecht,
Waarop Gij mij verwachting hebt gegeven;

Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd,

Dit leert mijn ziel U achteraan te kleven,;

Al ‘t geen Uw mond aan mij had toegezegd,

Gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven.

Gebed

Schriftlezing Psalm 119:105-114

105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad.
106 Ik heb gezworen en zal het bevestigen, dat ik onderhouden zal de
rechten Uwer gerechtigheid.



107 Ik ben gans zeer verdrukt, HEERE, maak mij levend naar Uw woord.
108 Laat U toch, o HEERE, welgevallen de vrijwillige offeranden mijns
monds; en leer mij Uw rechten.

109 Mijn ziel is geduriglijk in mijn hand; nochtans vergeet ik Uw wet niet.
110 De goddelozen hebben mij een strik gelegd; nochtans ben ik niet
afgedwaald van Uw bevelen.

111 Ik heb Uw getuigenissen genomen tot een eeuwige erve, want zij zijn
mijns harten vrolijkheid.

112 Ik heb mijn hart geneigd om Uw inzettingen eeuwiglijk te doen, ten
einde toe.

113 Ik haat de kwade ranken, maar heb Uw wet lief.

114 Gij zijt mijn Schuilplaats en mijn Schild, op Uw woord heb ik gehoopt.

Zingen Psalm 130:2 en 3

Zo Gij in ‘t recht wilt treden,

O HEER, en gadeslaan

Onz’ ongerechtigheden,

Ach, wie zal dan bestaan?

Maar neen, daar is vergeving
Altijd bij U geweest;

Dies wordt Gij, HEER, met beving,
Recht kinderlijk gevreesd.

Ik blijf den HEER verwachten;
Mijn ziel wacht ongestoord;
Ik hoop, in al mijn klachten,
Op Zijn onfeilbaar woord,;
Mijn ziel, vol angst en zorgen,
Wacht sterker op den HEER,
Dan wachters op den morgen;
Den morgen, ach, wanneer?

Overdenking Psalm 119



Gebed

Zingen Psalm 118:10

Dit is, dit is de poort des HEEREN;
Daar zal ‘t rechtvaardig volk door treén,
Om hunnen God ootmoedig t’ eren,
Voor ‘t smaken Zijner zaligheén.

Ik zal Uw naam en goedheid prijzen,;
Gij hebt gehoord; Gij zijt mijn geest,
Door Uw ontelb’re gunstbewijzen,

Tot hulp, en heil, en vreugd geweest.

Uitleidend orgelspel
We luisteren naar Psalm 27:7

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven

Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,

Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.

Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed:
Hij is getrouw, de bron van alle goed,;

Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;

Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER.

Op de begraafplaats

e Schriftlezing door ds. M. Klaassen

e Apostolische Geloofsbelijdenis door ds. H.I. Methorst
e  Ter aardebestelling door ds. H.I. Methorst

e Dankwoord door Jan Willem Methorst

¢ Gebed ‘Onze Vader’ door ds. M. Klaassen
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